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ORDEVANDIENST 28 september 2025
Tweede zondag van de herfst; Thema: ‘Het kruis centraal’

Woord van welkom en mededelingen
Zingen aanvangslied, staande: Psalm 84: 1 en 6
Stil gebed, votum en groet
Zingen staande Klein Gloria: NLB 195
Inleiding op het thema: “Het kruis centraal!”
Gebed
Lezing van het gebod
Zingen; Psalm 19: 3 en 5
Kindermoment
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: 1 Korintiérs 2: 1-5 (NBV21)
Zingen: Heer, wijs mij uw weg (Hemelhoog 420)
Prediking
Orgelspel
Zingen: Hij kwam bij ons, heel gewoon (Hemelhoog 181)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven: 1. Diaconie
2. Kerk en eredienst
Zingen slotlied, staande: Er is een Verlosser (Hemelhoog 557)
Wegzending en Zegen
Zingen: NLB 415: 3

Voorbede: Gemeenteleden kunnen voor de dienst hun gebedsintenties op papier inleveren bij
de dienstdoende ambtsdrager. Deze neemt ze mee naar de consistorie. Het is gebruikelijk dat de
predikant, in overleg met de ambtsdragers, de opgeschreven intenties meeneemt in de
voorbeden.

Koffie: Na afloop van de dienst is er weer gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie en thee.


http://www.goedeherder-assen.nl/

Bijbelkring: Aanstaande donderdag 2 oktober's morgens om 10.00 uur is er weer Bijbelkring.
We lezen verder uit het boek Genesis. De kring staat onder leiding van ds. Koopmans en wordt
gehouden in een van de zalen van de Jozefkerk. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Belijdeniscatechese: De belijdeniscatechese is aanstaande vrijdag 3 oktober’s avonds om 20.00
uur op het adres De Gaarde 63.

Pastoraat: Hebt u behoefte aan pastorale zorg, dan is dat mogelijk. Een mailtje sturen naar
a.nieuwenhuijzen@goedeherder-assen.nl

Verslag Gemeenteavond: Aan de leden van onze Goede Herder-gemeente wordt bij deze
Zondagsbrief ook een verslag van de Gemeenteavond van 17 september jl. toegezonden.

Komende diensten: 05-10-2025 11.15uur  ds. P.A. Versloot, Groningen
12-10-2025 11.15 uur ds. R. Koopmans, Viering Heilig Avondmaal
19-10-2025 11.15uur  ds. L. de Haan, Beilen
26-10-2025 11.15 uur ds. R. Koopmans, Assen

Welkomdienst Jozefkerk: Vanavond 28 september is in de Jozefkerk de eerste welkomdienst
van het nieuwe seizoen. Voorganger is ds. Hans van Ark uit Wapenveld.

Het thema is: Samen sta je sterker. Het koor VocalSpirit uit Stadskanaal verleent medewerking.
Het orgel zal worden bespeeld door Ronald Ijmker uit Nieuwlande. De dienst begint om 19.00
uur en vanaf 18.45 is er samenzang.

Middagpauzedienst Bethelkerk: Aanstaande woensdag 1 oktober a.s. hoopt voor te gaan ds.
G.O. Sander; organist is Henk Mooibroek. De dienst begint om 12.30 uur.

Collecte bonnen:
Inmiddels zijn er collecte bonnen beschikbaar, die gebruikt kunnen worden bij de collectes in de
Goede Herder. Er zijn bonnen beschikbaar van € 0,50, € 1,00 en € 2,00.
De kosten per kaart zijn als volgt: Kaart met 35 bonnen van € 0,50 = € 17,50

Kaart met 25 bonnen van € 1,00 = € 25,00

Kaart met 25 bonnen van € 2,00 = € 50,00
Bestellen kan door het totaal verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer
NL81 INGB 0112 0986 49 t.n.v. Stichting Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard Assen 0.v.v.
aantal kaarten en de bijbehorende waarde van de bonnen, en voor wie de bonnen zijn bestemd.
Voorbeeld: 2 kaarten met bonnen van € 0,50 (= € 35,00) en 1 kaart met bonnen van € 1,00 (= € 25,00).
Zodra de bestelling is gedaan kunnen kaarten in de daaropvolgende week na afloop van de
kerkdienst opgehaald worden.

Kopij voor de zondagsbrief van volgende week graag inleveren véér donderdag 2 oktober a.s.
18.00 uur: zondagsbrieven@goedeherder-assen.nl

Stichting Protestantse Gemeente van
Bijzondere Aard Assen
IBAN NL81 INGB 0112 0986 49
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Liedblad bij de dienst van 28 september 2025
Na de Schriftlezing zingen wij: Heer, wijs mij uw weg (Hemelhoog 420)

Heer, wijs mij uw weg,

en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan;

troost mij dan liefdevol

en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;

leid mij dan op uw weg,

de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt

uw weg te gaan;

spreek door uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef;

toon mij dat Christus

heel mijn weg gelopen heeft,
toon mij dat Christus

heel mijn weg gelopen heeft.

Na de preek zingen wij: Hij kwam bij ons heen gewoon (Hemelhoog 181)

Hij kwam bij ons, heel gewoon,

de Zoon van God als mensenzoon.

Hij diende ons als een knecht

en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein: Zie onze God, de Koningsknecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.



En in de tuin van de pijn

verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: ‘'Uw wil geschied'.
refrein: Zie onze God....

Zie je de wonden zo diep.

De hand die aard’ en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg:

de Man die onze zonden droeg.
refrein: Zie onze God,...

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need’rig en klein?

Die zal bij ons de grootste zijn.
refrein:

Zie onze God...

Als slotlied zingen wij: Er is een Verlosser (Hemelhoog 557)

Er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias, heilig God is Hij.

Jezus, mijn Verlosser, niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias, maakt van zonden vrij.

refrein:
Dank U, o mijn Vader, U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat het werk op aarde is gedaan.

Ja, de dag zal komen dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen voor eeuwig en eeuwig.

refrein:
Dank U, o mijn Vader, U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat het werk op aarde is gedaan.



