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ORDE VAN DIENST 22 maart 2026
5e zondag in de Veertigdagentijd

Woord van welkom en mededelingen

Zingen aanvangslied, staande: Psalm 25: 1 en 2

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen: NLB 754: 1

Gebed

Wetslezing

Zingen: Psalm 119: 12

Kindermoment

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Schriftlezing: Johannes 12: 20-33 (NBV21)

Zingen: NLB 575: 1

Prediking over Johannes 12: 24

Zingen: Leer mij, o Heer (Liedboek '73 Gez. 177: 1, 2, 5, 7, zie Liedblad)
Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 33: 2

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie NL-Wereld: I1ZB 2. Kerk en eredienst
Zingen slotlied, staande: Halleluja, eeuwig dank en ere (Liedb.”73 Gez. 257, zie Liedblad)
Zegen en Zingen: NLB 415: 3

Koffie: Na afloop van de dienst kunnen wij elkaar ontmoeten bij koffie of thee.

Komende diensten:

29-03-2026 11.30 uur: drs. J.W. Bassie, Groningen

02-04-2026 19.30 uur: ds. G. Op 't Hof, Siddeburen, viering Heilig Avondmaal
05-04-2026 11.30 uur: ds. R. Koopmans, Pasen, mmv. koor El Elohim
12-04-2026 11.30 uur: ds. L. de Haan, Beilen

Middagpauzedienst Bethelkerk: Komende woensdag 25 maart hoopt voor te gaan
mevr. L. Sterenberg, organist is Jan Tammeling. De dienst begint om 12.30 uur.


http://www.goedeherder-assen.nl/

Voorjaarsmiddag: De diaconie heeft besloten om de voorjaarsmiddag dit jaar wat later te
organiseren en wel op donderdag 11 juni vanaf 15.00 uur. Meer informatie volgt.

Collecte: Op zondag 22 maart collecteren we voor de Vereniging voor zending in Nederland het
IZB. Het IZB is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en staat
kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping.
Op steeds meer plaatsen verdwijnt de kerk uit beeld of heeft ze een te hoge drempel gekregen.
Maar er is ook nieuwe belangstelling voor religie en levensvragen. Kansen dus voor de blijde
boodschap! Het IZB ondersteund onder andere deze nieuwe initiatieven met
toerustingsprogramma’s.

Pasen: Op 1e Paasdag krijgen we tijdens de dienst medewerking van het koor El Elohim uit
Assen. Het Gospelkoor El Elohim zingt al sinds 1978 over geloof, hoop en liefde en is opgericht
door een groep enthousiaste jongeren met als missie ‘zingend het geloof delen’. De naam El
Elohim betekent ‘Heer der Heren'.

Vooraankondiging
Op donderdagavond 16 april hebben we weer een gemeenteavond (aanvang 19.30 uur). Nadere
informatie volgt.

Open Huis: Het “Open Huis van de Kerken voor iedereen” is al sinds 1988 een plaats van
ontmoeting, gezelschap, gezelligheid, rust of bezinning. Voor iedereen die behoefte heeft aan
een (warme) huiskamer. Op momenten waarop andere instanties gesloten zijn. Om dit werk in
stand te houden zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die op zaterdag- of zondagmiddag als
gastvrouw of gastheer willen optreden. De openingstijden zijn van 14:00 tot 17:00 uur. Wij zien
uw reactie graag tegemoet via: info@openhuisassen.nl

Aanmelden lid ‘Goede Herder’: Als u zich wilt aanmelden als lid van de Protestantse Gemeente
‘de Goede Herder’, dan kan dat via de website: www.goedeherder-assen.nl
U kunt zich ook wenden tot één van de leden van de kerkenraad.

Kopij voor de zondagsbrief van 29 maart graag inleveren véér donderdag 26 maart
a.s. 18.00 uur: zondagsbrieven@goedeherder-assen.nl

Diaconie Kerk en Eredienst

Stichting Protestantse Gemeente van
Bijzondere Aard Assen
IBAN NL81 INGB 0112 0986 49
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Liedblad bij de dienst van 22 maart 2026
Na de preek: Leer mij, o Heer (Liedboek '73 Gezang 177: 1, 2,5, 7)

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:

o liefde die, om zondaars te bevrijden,

zo zwaar moest lijden.

'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,

de zonde dragen.

Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen,

nu ik van vijand Gods en tegenstander

in vriend verander.

Daar G' U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden

mijn hart niet wijden?

Als slotlied: Halleluja, eeuwig dank en ere (Liedboek '73 Gezang 257)

Halleluja, eeuwig dank en ere,

lof, aanbidding, wijsheid, kracht,

word’ op aard’ en in de hemel, Here,
voor uw liefd" U toegebracht!

Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,

amen, zij ons eeuwig lot!



