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ORDE VAN DIENST 6juli 2025
Derde zondag van de zomer; Viering Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst: Hemelhoog 298: 1 en 4 (zie Liedblad)
NLB 23c:1en5
Woord van welkom en mededelingen
Zingen aanvangslied, staande: Psalm 87: 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Zingen staande Klein Gloria: NLB 195
Inleiding op de dienst
Gebed
Zingen: NLB 287: 1,2 en 4
Kindermoment
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar
Schriftlezing: Jesaja 66: 10-14 (NBV'21)
Zingen: Psalm 122: 1 en 3
Schriftlezing: Openbaring 22: 1-5 (NBV '21)
Zingen: Gij die gelooft (Liedboek '73 Gezang 314: 1 en 3; zie Liedblad)
Prediking
Zingen, staande: Apostolische Geloofsbelijdenis (NLB 340b)
Inzettingswoorden en onderwijzing
Avondmaalsgebed
Zingen: Christus, Heilig Godslam (Bundel '38 Gezang 37; zie Liedblad)
Toebereiding Tafel en Inzameling van de gaven: 1. Diaconie - Ghana, stop kinderarbeid in de
2. Kerk en eredienst visserij
Zingen: Halleluja! Brood des hemels (Hemelhoog 516: 3 en 4; zie Liedblad)
Woorden over Brood en Wijn, en Nodiging
Gemeenschap van Brood en Wijn
Dankzegging
Zingen slotlied, staande: NLB 416
Zegen en Zingen: NLB 415: 3

Koffie: Vandaag is het de eerste van de maand en dan is er geen koffiedrinken.

Bloemengroet: Van de ‘bloemendames’ kwam het verzoek binnen de vaas of bakje, die na de
dienst met bloemen bij gemeenteleden wordt bezorgd, terug te brengen naar de kerk.


http://www.goedeherder-assen.nl/

Collecte 6 juli: Ghana - Stop kinderarbeid in de visserij

In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang in de visserij. In arme
vissersplaatsen moeten zij vaak al jong meewerken. Ze zijn een makkelijke prooi voor
handelaren, die hen soms tegen betaling en onder valse beloften bij hun families weghalen. Kerk
in Actie helpt om deze kinderen te bevrijden, op te vangen en te herenigen met familie. Via
voorlichting in vissersdorpen moet nieuwe uitbuiting worden voorkomen.

Een week later, zondag 13 juli, collecteren we weer voor een lokaal diaconaal doel. Evenals de
afgelopen maand gaat de opbrengst weer naar de Dorcas Winkel in Assen, waar de opbrengst
van de verkoop van tweedehandsspullen bestemd is voor mensen in nood.

Komende diensten:

13-07-2025  11.15 uur: drs. J. W. Bassie, Groningen
20-07-2025  11.15 uur: ds. R. Koopmans, Assen
27-07-2025  11.15 uur: ds. R. Koopmans, Assen
03-08-2025  11.15 uur: ds. A. Verbeek, Assen

Middagpauzedienst Bethelkerk: Woensdag 9 juli a.s. hoopt voor te gaan Ds. G. Vos; organist is
Henk Mooibroek. Aanvang: 12.30 uur

Kopij voor de zondagsbrief van volgende week graag inleveren vé6r donderdag 10 juli 2025
a.s.18.00 uur: zondagsbrieven@goedeherder-assen.nl

Diaconie Kerk en Eredienst

Stichting Protestantse Gemeente van
Bijzondere Aard Assen
IBAN NL81 INGB 0112 0986 49

LIEDBLAD bij de Avondmaalsdienst van zondag 6 juli 2025

Voor de dienst wordt gezongen: Hemelhoog 298: 1 en 4

1. Genade, zo oneindig groot, 4. Als ik daar in Zijn heerlijkheid
dat ik, die 't niet verdien mag stralen als de zon,
het leven vond, want ik was dood dan prijs ik Hem in eeuwigheid
en blind, maar nu kan ‘k zien. dat ik genade vond.

Na de lezing uit Openbaring wordt gezongen: Liedboek '73 Gezang 314: 1 en 3

1. Gij die gelooft, verheugt u samen, 3. Nabij of ver, wij zijn verbonden,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart! één Heer en één geloof, één doop,
Die hoop zal nimmer ons beschamen: één Geest is tot ons neergezonden,
de Heer is God en zijns is d’ aard. en één is aller liefd’ en hoop.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid Wij bidden en wij danken saam,

van eeuwigheid tot eeuwigheid! wij roemen in één Vadernaam.



Na het Onze Vader wordt gezongen: Bundel '38 Gezang 37

Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt, ontferm U onzer!

Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt, ontferm U onzer!

Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt, geef ons uwen vrede! Amen.

Na de collecte wordt gezongen als Tafellied: Hemelhoog 516: 3 en 4
Halleluja! Brood des hemels,

Herder die ons voedt en weidt.

Halleluja! Tot U komen

zondaars in vrijmoedigheid.

Jezus, Voorspraak, Vriend, Verlosser,

Hogepriester, pleit voor mij,

waar bevrijde zielen zingen,

eeuwig aan de dood voorbij.

Halleluja, Heer der heren,

aard’ uw voetbank, hemel uw troon.
Halleluja! Gij wilt komen

tot ons mensen, Mensenzoon.

Gij maakt door uw levensbeker

ons van dode werken rein.

Gij de priester, Gij het offer,

Gij geheim van brood en wijn.



