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ORDE VAN DIENST 14 mei 2026

Hemelvaartsdag; Thema: Hemelbestormers

Welkom en mededelingen

Zingen aanvangslied, staande: Psalm 47: 1 en 3

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen: Klein Gloria (NLB 195)

Inleiding op het thema: “Hemelbestormers”

Zingen: NLB 215: 1, 4,5

Lofpsalm voor Hemelvaart: Psalm 113

Zingen: Heer, God, U loven wij (Ev. Liedbundel 341)

Schriftgebed

Kindermoment

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Schriftlezing: Genesis 11: 1-9; 12: 1-5b (NBV21)

Zingen: Psalm 53: 1, 2, 4

Schriftlezing: Handelingen 1: 4-11 (NBV21)

Zingen: Hoelang laat Gij ons wachten (Weerklank 59)

Verkondiging

Zingen: NLB 827: 1, 3,4

Het geloof van de Gemeente

Zingen: Kroon Hem met gouden kroon (Ev. Liedbundel 140: 1)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie Goede Herder 2. Kerk en eredienst
Zingen slotlied, staande: NLB 667 in wisselzang (allen, m, v, m, v, allen)
Zegen en Zingen: Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen (NLB 415: 3)

Kopij voor de zondagsbrief van 17 mei graag inleveren vo6r vanavond 18.00 uur:
zondagsbrieven@goedeherder-assen.nl

Diaconie kerk en eredienst
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Liedblad bij de dienst van Hemelvaartsdag 14 mei 2026
Na de lezing van de lofpsalm zingen wij: Ev. Liedb. 341 Heer, God, U loven wij

Heer, God, U loven wij, Heer, U belijden wij.

Vader, in eeuwigheid zingt 't gans heelal uw naam.
Aarde en hemel, Heer, zingen uwen Naam ter eer,
heel uw schepping door, eeuwig met 't engelenkoor.
Heilig, heilig, heilig is onze God, de Heer Zebaoth.
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol,

hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Amen.

Na de 2° lezing zingen we: Hoelang laat Gij ons wachten (Weerklank 59)

Hoelang laat Gij ons wachten?
Gaan al onze gedachten

niet naar uw toekomst uit?
Laat nu de regen stromen,

de wind, uw adem komen,

de stroom die niemand stuit.

Nu Gij zijt opgevaren,

staan wij omhoog te staren
en vragen waar Gij blijft.
Heer, laat ons niet als wezen,
zend Hem die ons leert lezen,
de woorden die Gij schrijft.

Wolk boven onze hoofden,
ontsteek wat Gij beloofde;

het vuur dat ons geleidt!

Zet ons in lichterlaaie,

laat Hem ons hart doorwaaien
die troost en voor ons pleit.

Na de geloofsbelijdenis zingen we: Kroon Hem met gouden kroon (Ev.Liedb. 140:1)

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijnen troon!

Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing

van Hem die voor u stierf.

En prijs Hem in all' eeuwigheén,
die 't heil voor u verwierf,



