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Protestantse Gemeente     

      ‘De Goede Herder’    

       Gemeente van Bijzondere Aard i.o.   

 

O R D E  V A N  D I E N S T  7 september 2025 

Twaalfde zondag van de zomer                               Thema: Wij zijn gewaarschuwd…! 

 

Zingen voor de dienst: 

1. Tienduizend redenen (Hemelhoog 617: 1 en 2, zie Liedblad)  

2. Ik wil zingen van mijn Heiland (Hemelhoog 304: 1 en 2, zie Liedblad) 

Woord van welkom en mededelingen  

Zingen aanvangslied, staande: Psalm 86: 4 en 5 

Stil gebed, votum en groet 

Zingen staande Klein Gloria: NLB 195 

Inleiding op de dienst 

Gebed 

Woord van genade en vergeving 

Lezing van de Tien Geboden uit Exodus 20: 1-17 (NBV21) 

Zingen: NLB 150a 

Kindermoment 

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 

Gebed bij de opening van het Woord 

Schriftlezing: Deuteronomium 30: 15-20 (NBV21) 

Zingen: Psalm 119: 34 en 35 

Schriftlezing: Lucas 14: 25-33 (NBV21) 

Zingen: NLB 326 

Prediking 

Orgelspel 

Zingen: NLB 912 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie Jonge generaties: Nederland – Geloven met jongeren 

2. Kerk en eredienst 

Zingen slotlied, staande: NLB 418: 1, 2, 3 

Zegen en Zingen: NLB 415: 3 

 

Diaconie: Zondag 7 september volgen we weer het Landelijk collecterooster Protestantse Kerk 

2025, waarbij gecollecteerd wordt voor ondersteuning van kerken gericht op de jongeren. De 

Protestantse Kerk ondersteunt kerken daarbij met seizoenspakketten, die methoden, spellen en 

werkvormen voor diverse groepen van verschillende leeftijden bevatten. Ook catechese 

materiaal is erin opgenomen. Catechisatie kan een waardevolle bijdrage leveren aan de 

geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren. 

http://www.goedeherder-assen.nl/


 

Koffie: Vandaag is het de eerste zondag van de maand en dan is er geen koffiedrinken. 

 

Komende diensten:  14 - 09 - 2025   11.15 uur   ds. R. Koopmans, Assen  Startzondag 

  21 - 09 - 2025   11.15 uur   ds. G. Gardenier, Beilen 

  28 - 09 - 2025   11:15 uur   ds. J.F. Tanghé, Sellingen 

    5 - 10 - 2025   11.15 uur   ds. P.A. Versloot, Groningen  

 

Startzondag 14 september (11.15 – 15.30): Op zondag 14 september vieren we onze eerste 

startzondag als gemeente De Goede Herder. Het is een programma voor jong en oud waar je 

meer te weten komt over je medegemeenteleden. Na de kerkdienst starten we natuurlijk met 

een bakje koffie en om het feestelijk te maken vragen we gemeenteleden die goed kunnen 

bakken om iets lekkers te maken voor bij de koffie. Om ongeveer 13.00 is het dan tijd om te 

lunchen. Daarna zijn er spelletjes en knutselwerkjes voor de kinderen en wagen de volwassenen 

zich aan de “Kletspot”. Om ongeveer 15.30 sluiten we de middag af. Opgave kan vandaag 7 

september nog na de dienst. Ook gasten zijn van harte welkom. 

 

Middagpauzedienst Bethelkerk: Woensdag 10 september a.s. hoopt voor te gaan ds. G. Vos; 

organist is Marnix Onrust. De dienst begint om 12.30 uur. 

 

Kopij voor de zondagsbrief van volgende week graag inleveren vóór donderdag 11 september 

a.s.18.00 uur: zondagsbrieven@goedeherder-assen.nl 

__________________________________________________________________________________________________ 

Diaconie          Kerk en Eredienst 

 

        

Stichting Protestantse Gemeente van 

   Bijzondere Aard Assen 
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Liedblad bij Zondag 7 september 2025 

 

Voor de dienst zingen we: 

 

Tienduizend redenen (Hemelhoog 617: 1 en 2) 

 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige naam. 

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige naam. 

 

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 

Uw naam is groot en uw hart is zacht. 

Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige naam. 

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige naam. 

 

 

Ik wil zingen van mijn Heiland (Hemelhoog 304: 1 en 2) 

 

Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde wondergroot, 

die Zichzelve gaf aan ’t kruishout en mij redde van de dood. 

Zing, o zing van mijn Verlosser. Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 

aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. 

 

‘k Wil het wonder gaan verhalen, hoe Hij op Zich nam mijn straf. 

Hoe in liefde en genade Hij ’t rantsoen gewillig gaf. 

Zing, o zing van mijn Verlosser. Met zijn bloed kocht Hij ook mij; 

aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. 

 

 

          


