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O R D E  V A N  D I E N S T  23 februari 2025 

 

Woord van welkom en mededelingen 

Zingen aanvangslied, staande: NLB 116: 1, 2 en 3 

Stil gebed, votum en groet 

Zingen staande Klein Gloria: NLB 195 

Inleiding op de dienst 

Gebed 

Zingen glorialied: JdHeer 34 

Kindermoment 

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 

Schriftlezing: Genesis 45: 3-11, 15 (NBV ’21) 

Zingen: NLB 71: 11, 12 en 13 

Schriftlezing: Lucas 6: 27-38 (NBV’21) 

Zingen: NLB 838: 3 en 4 

Prediking 

Zingen: Liefste Lied van Overzee II nr. 59 vers 1 t/m 4, op melodie NLB 778 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie Goede Herder 

2. Kerk en Eredienst 

Zingen slotlied, staande: NLB 654: 1, 5, 6 

Zegen 

Zingen: Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen - NLB 415: 3 

 

Liedblad 

De liederen, die niet in het Liedboek staan, kunt u vinden op het Liedblad bij deze zondagsbrief.  

 

Voorbede  

Gemeenteleden kunnen vooraf aan de dienst hun gebedsintenties op papier inleveren bij de 

dienstdoende ambtsdrager. Deze neemt ze mee naar de consistorie. Het is gebruikelijk dat de 

predikant in overleg met de ambtsdragers de opgeschreven intenties meeneemt in de 

voorbede. 

 

 

 

http://www.goedeherder-assen.nl/


Koffie 

Wij streven ernaar om wekelijks met elkaar koffie te drinken na de diensten, met uitzondering 

van de eerste zondag van de maand. Op deze zondag drinkt namelijk de CGK-gemeente koffie 

na de dienst.  

 

Ook deze zondag is er weer koffiedrinken na de dienst.  

 

Volgende week zondag, 2 maart 2025, gaat voor in de Bethelkerk ds. R. Koopmans te Assen. 

 

Zingen op de eerste zondag van de maand. 

Vanaf 2 maart zingen we op de eerste zondag van de maand weer bekende liederen, nu aan 

het begin van de dienst. Eventuele verzoeken voor bekende liederen kunt u doorgeven aan 

Rinke van Veen. 

 

Pastoraat 

Hebt u behoefte aan pastorale zorg dan is dat mogelijk. Een mailtje sturen of bellen naar 

Anneke Nieuwenhuijzen, tel. 06-44191814, of email: annekenieuwenhuijzen@gmail.com  

 

AVO-team: De dienst is online te beluisteren en te bekijken via de website: 

www.goedeherder-assen.nl of www.kerkdienstgemist.nl  

 

Middagpauzedienst 26 februari 

Aanstaande woensdag 26 februari wordt hier in de Bethelkerk weer een Middagpauzedienst 

gehouden. De dienst begint om 12.30 uur en duurt ongeveer 25 minuten. Voorganger is  

ds. R. Koopmans en organist is Tiny van Nimwegen. Na afloop is er gelegenheid elkaar te 

ontmoeten bij een kop koffie of thee. 

 

Kopij 

Voor de zondagsbrief van volgende zondag, kopij graag inleveren vóór donderdag 27 februari 

a.s. 18.00 uur: annekenieuwenhuijzen@gmail.com  
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Liedblad Goede Herder 23 februari 2025 

 

Dat ons loflied vrolijk rijze (Joh. de Heer 34) 

 

Dat ons loflied vrolijk rijze, 

dat het klinke tot Uw eer. 

Dat der kind’ren mond U prijze 

voor Uw gunst en goedheid Heer. 

Looft de Heer! Looft de Heer! 

Halleluja! Halleluja! 

Halleluja! Zingt Zijn eer! 

 

Boven bidden, boven denken, 

hebt Gij aan ons welgedaan; 

nee, wij kunnen U niets schenken, 

neem ons staam’lend lied slechts aan. 

Looft de Heer! Looft de Heer! 

Halleluja! Halleluja! 

Halleluja! Zingt Zijn eer! 

 

D’eng’len en der zaal’gen koren 

prijzen U in ’t hemelhof. 

Ook naar kind’ren wilt Gij horen; 

uit hun mond bereid G’U lof. 

Looft de Heer! Looft de Heer! 

Halleluja! Halleluja! 

Halleluja! Zingt Zijn eer! 

 

Wij mogen hier opnieuw beginnen  

(Liefste Lied van Overzee II nr. 59 vers 1 t/m 4, op de melodie van NLB 778) 

 

Wij mogen hier opnieuw beginnen 

vanuit wat was nu verder gaan 

tot waar de liefde ons kan brengen; 

alle oud zeer heeft afgedaan. 

 

Ons wil de Geest van Christus raken, 

die ons de macht van liefde toont, 

die het verschil zal kunnen maken 

en nieuwe hoop weer in ons woont. 

 

Laten wij door die Geest gedreven 

weggaan uit alles wat ons bindt 

aan pijn en schuld, en ons begeven 

op nieuwe wegen, welgezind. 

 

Want Christus leeft en zal ons voorgaan, 

Hij geeft ons mee wat liefde doet. 

Wij mogen hier opnieuw beginnen 

want God maakt alles nieuw en goed. 


