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Voorganger: ds. M. de Jager, Heerde

Protestantse Gemeente
van bijzondere aard
‘De Goede Herder’

ORDE VAN DIENST 8 maart 2026
3e zondag in de Veertigdagentijd; Bediening van de Heilige Doop
Thema: ‘Over wassen, dienen en dopen’.

Woord van welkom en mededelingen
Zingen aanvangslied, staande: Psalm 105: 1 en 3
Stil gebed, Votum en Groet
Gebed
Zingen: NLB 347
Doop: Onderwijzing, Gebed, Geloofsbelijdenis (gesproken)
Zingen: Prijs God, die ons het leven geeft (melodie Ps. 134, zie Liedblad)
Doopvragen en Doopbediening
Zingen, staande: Psalm 134: 3 oude berijming/NLB 363
Kindermoment
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar
Schriftlezing: Johannes 13: 1-17 (NBV21)
Zingen: NLB 569
Verkondiging ‘Over wassen, dienen en dopen’
Zingen: Ik wil jou van harte dienen (Hemelhoog 395, zie Liedblad)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven 1. Diaconie
2. Kerk en Eredienst
Zingen slotlied, staande: NLB 418
Zegen en Zingen: NLB 415: 3

Koffie: Na de dienst kunnen wij elkaar ontmoeten bij Koffie of thee.
Doopbediening: Vanmorgen wordt de Heilige Doop bediend.

Belijdenisdienst 15 maart
Volgende week zondag zullen 2 jongvolwassenen in de dienst Openbare Belijdenis van het
Geloof afleggen.

Komende diensten:15-03-2026: 11.30 uur ds. R. Koopmans, Assen, Belijdenisdienst
22-03-2026: 11:30 uur ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden
29-03-2026: 11.30 uur drs. J.W. Bassie, Groningen
02-04-2026: 19.30 uur ds. G. Op 't Hof, Siddeburen, H.A.


http://www.goedeherder-assen.nl/

Middagpauzedienst Bethelkerk: Komende woensdag 11 maart hoopt voor te gaan ds. A. van
Harten-Tip, organist is Marnix Onrust. De dienst begint om 12.30 uur.

Vooraankondiging:
Op donderdagavond 16 april hebben we weer een gemeenteavond (aanvang 19.30 uur). Nadere
informatie volgt nog.

Aanmelden lid 'Goede Herder': Als u zich wilt aanmelden als lid van de Protestantse
Gemeente 'de Goede Herder', dan kan dat via de website: www.goedeherder-assen.nl. U
kunt zich ook wenden tot één van de leden van de kerkenraad.

Gemeente Groei Groep: Namens de Gemeente Groei Groep organiseren wij op zondag 15
maart voor iedereen uit deze gemeente (jong en oud) weer een gezellige middag. Dit zal een
beetje anders gaan dan dat u gewend bent. Dit omdat de kerk om 16:00 uur weer vrij moet zijn
voor de volgende kerkdienst.

We beginnen na de koffie met een lunch. Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets meeneemt
voor de maaltijd. (Er is een koelkast en een oven aanwezig in de Bron.) Dit kan een lekkere
salade zijn, een pan soep of bijvoorbeeld een heerlijk toetje. De maaltijden zullen in buffetvorm
worden neergezet zodat we van alle meegenomen maaltijden kunnen proeven.

Na de lunch vertrekken we voor een wandeling of doen wat spelletjes samen in de bijzalen.
Waarna we rond 15:00/15:30 uur allemaal weer huiswaarts gaan.

Wilt u niets missen? Schrijf dan de volgende data vast in uw agenda:

15 maart, 10 mei, 21 juni, 30 augustus, 11 oktober en 22 november

Mocht u willen komen en geen vervoer hebben? Spreek ons gerust aan in de kerk.

We hopen u / jullie allemaal te zien.

Groet namens de GGG,

Kopij voor de zondagsbrief van zondag 15 maart graag inleveren voor donderdag 12 maart
a.s.18.00 uur: zondagsbrieven@goedeherder-assen.nl

Goede Herder Kerk Kerk en Eredienst

Stichting Protestantse Gemeente van
Bijzondere Aard Assen
IBAN NL81 INGB 0112 0986 49
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Liedblad bij de dienst van 8 maart 2026
Bij de doop zingen wij: Prijst God, die ons het leven geeft (melodie Ps. 134)

Prijst God, die ons het leven geeft.
O, prijst zijn almacht, al wat leeft.
Prijst Hem die redt en die geneest.
Prijst Vader, Zoon en Heil'ge Geest.

Na de verkondiging zingen we: Ik wil jou van harte dienen (Hemelhoog 395)

Ik wil jou van harte dienen

en als Christus voor je zijn.

Bid dat ik genade vind,

dat jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.

Naast elkaar als broers en zusters
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus’ licht ontsteken
als het duister jou omvangt.

Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.

Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.



