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O R D E  V A N  D I E N S T  1 maart 2026  

2e zondag in de Veertigdagentijd; Thema: Een onverwachte Godsontmoeting. 

     

Zingen voor de dienst: NLB 536: 1, 2, 4;  Eén naam is onze hope (Hemelhoog 351: 1 en 2) 

Woord van welkom en mededelingen 

Zingen aanvangslied, staande: Psalm 25: 1 en 2 

Stil gebed, Votum en Groet 

Zingen: Psalm 25: 3  

Inleiding op de dienst 

Gebed 

Zingen: NLB 906: 1 en 2 

Kindermoment 

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 

Schriftlezing: Genesis 28: 10-22 (NBV21) 

Zingen: Psalm 33: 5 en 7 

Schriftlezing: Mattheüs 17: 1-9 (NBV21) 

Zingen: NLB 545, vers 1 solo, rest allen 

Prediking 

Orgelspel 

Zingen: Als ik het wond’re kruis aanschouw (Bundel ’38 Gezang 48) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven  1 Diaconie lokaal Huiskamer Samen Assen van het Leger des Heils 

                                                 2 Kerk en Eredienst 

Zingen slotlied, staande: NLB 906: 6, 7, 8 

Zegen en Zingen: NLB 415: 3 

 

Koffie: Na de dienst kunnen wij elkaar ontmoeten bij koffie of thee 

 

Bloemen & Verjaardagen: Voortaan ontvangen jarigen vanaf 75 jaar standaard een kaartje. De 

bloemen uit de dienst zijn specifiek bestemd voor langdurig zieken; bij afwezigheid daarvan 

kijken we naar andere passende bestemmingen zoals ouderen. 

 

Collecte Diaconie: Vandaag collecteren we evenals afgelopen maand weer voor de Huiskamer 

Samen Assen van het Leger des Heils (Brink 42). Bezoekers van de Huiskamer kunnen samen 

lunchen, spelletjes spelen, een taart bakken maar ook levensvraagstukken bespreken met de 

Bijbel als leidraad. Van harte aanbevolen. 

 

 

http://www.goedeherder-assen.nl/


Middagpauzedienst Bethelkerk: Komende woensdag 4 maart hoopt voor te gaan ds. A. van 

Harten-Tip, organist is Nico Meilof. De dienst begint om 12.30 uur.  

 

Komende diensten:  08-03-2026: 11:30 uur ds. M de Jager, Heerde, Doopdienst  

                                       15-03-2026: 11.30 uur ds. R. Koopmans, Assen, Belijdenisdienst 

                                       22-03-2026: 11:30 uur ds. P. Versloot, Groningen 

                                       29-03-2026: 11.30 uur ds. J.W. Bassie, Groningen 

 

Gezocht: Webmaster! Help jij De Goede Herder zichtbaar te blijven door onze website en social 

media bij te houden? Content wordt meestal aangeleverd. Interesse? Meld je bij onze scriba. 

 

Oproep voor het schoonmaken van de Kerk! 

In de gesprekken met de kerekenraad hebben we aangegeven dat wij als Goede Herder gemeente 

ook ons steentje bij willen dragen voor het schoonhouden van het kerkgebouw. We vragen u of er 

mensen zijn die mee willen helpen. Er zijn 5 personen nodig, voor de middag 1 persoon voor de 

avond 1 persoon en voor de morgen zijn er 3 personen nodig. Het is een rooster waarin je 1 x per 6 

weken ingezet gaat worden met schoonmaakwerkzaamheden.  Aanmelden kan bij de kosters 

coördinator. 

 

Kinderen aan het Avondmaal: Wist u dat kinderen van harte welkom zijn aan het Avondmaal? 

Hoewel er tot op heden nog geen gebruik van is gemaakt, herinneren we u graag aan deze 

mogelijkheid. Begeleiders die willen deelnemen, kunnen dit onderling afstemmen. 

 

Kerkbalans: Om zeker te weten dat we niemand hebben vergeten met de kerkbalans vragen we 

u vriendelijk indien u geen brief of mail heeft ontvangen dit alsnog te melden bij de 

kerkrentmeesters. Hartelijk dank voor uw medewerking namens de kerkrentmeesters. 

 

Korte samenvatting kerkenraadnotulen 12 februari 2026: 

De kerkenraad opende met een overdenking en besprak onder meer de positieve evaluatie van 

het kinderkerstfeest, waarbij de samenwerking met de andere kerken goed verliep en de 

kinderen een centrale rol hadden. Voor de jeugd start het HGJB-groeiplan, met een commissie 

die stappen op maat ontwikkelt. Kinderen zijn welkom bij het avondmaal en zullen op 

Palmzondag (29 maart) met palmstokken door de kerkzaal gaan. Er werd gesproken over een 

positief gesprek met een kandidaat dominee die we eventueel voor een deel kunnen inzetten. 

De gemeenteavond op 16 april biedt inhoudelijke onderwerpen en een borrel voor ontmoeting. 

Oproep: we zoeken een webmaster! Volgende vergadering: 12 maart. 

 

 

Kopij voor de zondagsbrief van zondag 8 maart graag inleveren vóór donderdag 5 maart a.s. 

18.00 uur: zondagsbrieven@goedeherder-assen.nl 

Diaconie                    Kerk en Eredienst 
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Liedblad bij de dienst van 1 maart 2026 

 

Voor de dienst zingen we: Eén naam is onze hope (Hemelhoog 351: 1 en 2) 

 

Eén naam is onze hope, 

één grond heeft Christus’ Kerk. 

Zij rust in ene dope, 

en is zijn scheppingswerk. 

Om haar als bruid te werven, 

kwam Hij ten hemel af. 

Hij was ‘t, die door zijn sterven  

aan haar het leven gaf. 

 

Vergaard uit alle streken 

in heel de wereld één, 

werd dit haar zalig teken, 

dat allen is gemeen. 

Eén bede vouwt de handen, 

één zegen breekt het brood, 

één vuurbaak staat te branden 

in ’t duister van de dood. 

 

Na de prediking zingen wij: Als ik het wond’re kruis aanschouw (Bundel ’38 Gezang 48) 

 

Als ik het wond’re kruis aanschouw, 

waar Christus stierf, die ’t al volbracht, 

dan voel ik, hoe ‘k mijn trots berouw 

en ’t rijkst gewin slechts schade acht. 

 

Verbied mij dan elk pralend woord 

voor al wat niet uw kruis is, Heer, 

en laat mij, wat m’ op aard bekoort, 

ten offer leggen voor U neer! 

 

Te klein is ’t offer, dat ik bood, 

al waar’ al ’t goed der aard’ mijn deel. 

Uw wond’re liefde, godd’lijk groot, 

eist alles, ja mijzelf geheel. 

 

Lof Hem, die door zijn kruis en dood 

genâ voor zondaars heeft bereid! 

Lof Hem en zijne liefde groot, 

alom en tot in eeuwigheid!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


