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Voorganger: ds. R. Koopmans, Assen
Bijzonderheden: Eeuwigheidszondag

ASSEN

Protestantse Gemeente
‘De Goede Herder’
Gemeente van Bijzondere Aard i.o.

ORDE VAN DIENST 23 november 2025
Eeuwigheidszondag; Thema: Gedachtenis van de gestorvenen

Zingen voor de dienst: Neem, Heer, mijn beide handen (Bundel '38 Gezang 232)

Welkom en mededelingen

Zingen aanvangslied, staande: NLB 634

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen: Klein Gloria (NLB 195)

Inleiding op de dienst

Gebed

Zingen: NLB 769: 1 en 6

Kindermoment

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Schriftlezing: Psalm 23 (NBV21)

Zingen: NLB 23c

Schriftlezing: 2 Corinthiérs 5: 1-10 (NBV21)

Zingen: NLB 759 op melodie van NLB 904

Prediking

Orgelspel

Zingen: NLB 730

Gedachtenis van de gestorvenen (gemeente staat)

Zingen staande: NLB 753

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie ‘De Goede Herder’
2. Kerk en eredienst

Zingen slotlied, staande: Ga maar gerust (Liefste Lied van Overzee Il nr. 15)

Zegen en Zingen: NLB 415: 3

Eeuwigheidszondag: Op zondag 23 november gedenken we de mensen die het afgelopen jaar
zijn overleden. Daarbij worden de namen genoemd van hen die lid waren van onze gemeente De
Goede Herder of daar nauw bij betrokken waren. Nabestaanden zijn uitgenodigd om bij de dienst
aanwezig te zijn. Tegelijkertijd is het vaak ook een moment waarop we zelf terugdenken aan
dierbaren die ons afgelopen jaar of eerder zijn ontvallen. Mocht daar behoefte aan zijn, dan is er
de mogelijkheid om ook voor hen voorafgaand aan de dienst een kaarsje te ontsteken op de
devotietafel voorin de kerk.

Koffie: Na afloop van de dienst is er weer gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie en thee.


http://www.goedeherder-assen.nl/

Pastoraat: Hebt u behoefte aan pastorale zorg, dan is dat mogelijk. Een mailtje sturen naar
a.nieuwenhuijzen@goedeherder-assen.nl of een telefoontje naar 06- 44191814.

Komende diensten: 30 - 11 -2025 11.15 uur ds. R. Koopmans, Assen, 1° Advent
07 - 12-2025 11.15 uur ds. P. Lindhout, Dedemsvaart, 2% Advent
14 -12-2025 11.15 uur ds. G.W. van Wingerden, Groningen, 3% Advent
21-12-2025 11.15 uur ds. R. Koopmans, Assen, 4% Advent

Middagpauzedienst Bethelkerk: Woensdag 26 november a.s. hoopt voor te gaan
meuvr. L. Sterenberg; organist is Nico Meilof. De dienst begint om 12.30 uur.

Welkomdienst: Op zondag 23 november in de Jozefkerk. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf
18.45 uur. Voorganger is dhr. Jan Willem 't Hart uit Kampen, m.m.v. het Veluws Mannen
Ensemble. Organist: Gerwin van der Plaats.

Kopij voor de zondagsbrief van volgende week graag inleveren véér donderdag 27 november a.s.
18.00 uur: zondagsbrieven@goedeherder-assen.nl

Diaconie Kerk en Eredienst

Stichting Protestantse Gemeente van
Bijzondere Aard Assen
IBAN NL81 INGB 0112 0986 49



mailto:a.nieuwenhuijzen@goedeherder-assen.nl

Liedblad bij de dienst van 23 november 2025

Voor de dienst zingen we: Neem, Heer, mijn beide handen
(Bundel '38 Gezang 232)

Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind,
tot ik aan d’' eeuwge stranden de ruste vind!

Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat.

O, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat!

O, doe genaad’ ervaren aan 't bevend hart,

en breng het tot bedaren bij vreugd en smart!
Laat m" aan uw voeten rusten, mij, hulploos kind,
vertrouwen en berusten, voor d’ uitkomst blind!

En blijft m’ ook soms verborgen uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen en leid uw kind,
tot ik aan d’' eeuwge stranden de ruste vind!

Het slotlied is: Ga maar gerust (Liefste lied van overzee !! nr. 15)

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken ook in diepe nacht.

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat,

Ik ben de wind waardoor je ademhaalt.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.

Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde die een mens je schenkt.

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.



