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O R D E  V A N  D I E N S T    

Zondag ‘Onschuldige kinderen’;   Thema: Ingeschakeld of uitgeschakeld in Gods 

    geschiedenis 

Welkom en mededelingen 

Zingen aanvangslied, staande: NLB 489: 1 en 2 

Stil gebed, Votum en Groet 

Zingen: Klein Gloria (NLN 195) 

Gebed van toenadering 

Zingen: Psalm 110: 1 en 2 

Belijdenis van het geloof 

Zingen: Ik kniel aan uwe kribbe neer (Liedboek ’73 Gezang 141) 

Kindermoment 

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Schriftlezing: Jeremia 31: 15-17 (NBV21) 

Schriftlezing: Mattheüs 2: 13-23 (NBV21) 

Zingen: Psalm 2: 1 en 4 

Verkondiging 

Orgelspel 

Zingen: Daar is uit ’s werelds duistre wolken (Liedboek ’73 Gezang 26: 1 en 4) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven: Eindejaarscollecte voor onze eigen Gemeente: Jeugdwerk 

                                                  (zie bijgevoegde brief.) 

Zingen slotlied, staande: NLB 487 

Zegen 

Zingen: NLB 415: 3 

 

Voorbede: Gemeenteleden kunnen voor de dienst hun gebedsintenties op papier inleveren bij 

de dienstdoende ambtsdrager. Deze neemt ze mee naar de consistorie. Het is gebruikelijk dat de 

predikant, in overleg met de ambtsdragers, de opgeschreven intenties meeneemt in de 

voorbeden. 

 

Koffie: Voor de laatste keer in de Bethel, ontmoeten we elkaar bij koffie en thee in de achterzalen. 

 

 

 

Uitleg: bij bloemstuk zondag 28 december einde jaar: 

http://www.goedeherder-assen.nl/


Vuurwerk: uitgebeeld door de gedroogde, goud gespoten sieruien, staan hier symbool voor het 

uitluiden van het oude jaar. Wij zijn voor het laatst in de Bethelkerk. Met een vuurkolom werd 

Israël, het volk, door de woestijn geleid EX: 13 vers 21. Laten wij hopen, dat wij in het nieuwe jaar 

in ons nieuwe onderkomen, de Bron, ook geleid mogen worden. 

 

Komende diensten: 28-12-2025  11:15 uur drs. J. W. Bassie, Groningen   

   4-01-2026  11:30 uur ds. R. Koopmans, Assen. 1ste dienst in de Bron. 

 11-01-2026  11.30 uur ds. A. Verbeek, Assen 

    18-01-2026  11.30 uur ds. R. Koopmans, Assen; bevestiging Ambtsdragers 

 

Middagpauzedienst Bethelkerk: Woensdag 31 december a.s. hoopt voor te gaan ds. A. van 

Harten-Tip. Organist Harry Slot. De dienst begint om 12.30 uur  

 

Eindejaarscollecte voor Jeugdwerk: Dit jaar zijn we als gemeente De Goede Herder  

voortvarend van start gegaan. Nu de basis staat, willen we investeren in de opbouw en  

betrokkenheid van onze jongere gemeenteleden. Jeugdwerk speelt daarin een cruciale rol. Om 

volgend jaar een stevige basis te leggen voor ons jeugdwerk, o.a. met professionele  

ondersteuning, hebben we financiële middelen nodig. Daarom houden we op zondag 

28 december 2025 een speciale eindejaarscollecte voor dit doel. Uw en jouw bijdrage maakt het 

verschil! Samen bouwen we aan een sterke en levendige toekomst voor onze jeugd. Meer 

informatie in bijgevoegde brief. 

 

Vanuit het Kerkbestuur: 

Bericht oprichting nieuwe gemeente 
https://cvandaag.nl/108486-nieuwe-protestantse-gemeente-de-goede-herder-van-start-in-assen-

een-teken-van-hoop 

 

Vanuit het Kerkbestuur:  
Terugblik kinderkerstfeest  
Zondagmiddag 21 december was het eindelijk zo ver: het langverwachte Kinderkerstfeest. Het 
was prachtig, er waren veel bekende liedjes om mee te zingen, een schimmenspel met kamelen 
en veel (groot)ouders met kinderen en gasten. Dank voor de grote inzet van de leiding en 
kinderen van de Kindernevendienst en alle anderen die dit Kinderkerstfeest hebben mogelijk 
gemaakt. Fijn om te zien dat deze jonge gemeente onder de zegen van God wordt gedragen door 
jong en oud. 
 

Kopij voor de zondagsbrief van volgende week graag inleveren vóór donderdag 1 januari 2026 

a.s.18.00 uur: zondagsbrieven@goedeherder-assen.nl 
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Liedblad bij de dienst van 28 december 2025: 

 

Na de belijdenis van het geloof zingen we: Ik kniel aan uwe kribbe neer 

Liedboek ’73 Gezang 141) 

Ik kniel aan uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven! 

Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij mij hebt gegeven. 

O, neem mijn leven, geest en hart, 

en laat mijn ziel in vreugd en smart 

bij U geborgen wezen. 

 

Voor ik als kind ter wereld kwam zijt Gij voor mij geboren. 

Eer ik een woord van U vernam, hebt Gij mij uitverkoren. 

Voordat uw hand mij heeft gemaakt, 

werd Gij een kindje, arm en naakt, 

hebt Gij U mij gegeven. 

 

Temidden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, verrezen. 

O zonlicht, mild en mateloos, uw gloed heeft mij genezen. 

O zon die door het donker breekt 

en ’t ware licht in mij ontsteekt, 

hoe heerlijk zijn uw stralen. 

 

Na de verkondiging zingen we: Daar is uit ’s werelds duistre wolken 

(Liedboek ’73 Gezang 26: 1 en 4) 

Daar is uit ’s werelds duistre wolken 

een licht der lichten opgegaan. 

Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 

en gij, mijn ziele, bid het aan! 

Het komt de schaduwen beschijnen, 

de zwarte schaduw van de dood. 

De nacht der zonde zal verdwijnen, 

genade spreidt haar morgenrood. 

 

O Vredevorst, Gij kunt gebieden 

de vreed’ op aard’ en in mijn ziel! 

Doe alle volken tot U vlieden, 

dat al wat ademt voor U kniel! 

Des Heren ijver zal bewerken, 

dat Hij de zetel, U bereid, 

met recht en met gericht zal sterken. 

Hem zij de lof in eeuwigheid! 


