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Protestantse Gemeente     

      ‘De Goede Herder’    

       Gemeente van Bijzondere Aard    

 

O R D E  V A N  D I E N S T  

Vierde zondag van Advent;      Thema: Een stapje opzij ! 

 

Welkom en mededelingen 

Zingen aanvangslied, staande: Psalm 19: 1 en 2 

Stil gebed, Votum en Groet 

Aansteken van de vierde Adventskaars: 

Inleiding op de dienst       Vierde kaars, nu jij ook schijnt, 

Gebed         zien we hoe de nacht verdwijnt. 

Zingen: NLB 451: 1, 2, 3       Want jouw vlam is ons een teken, 

Kindermoment        dat de vrede aan zal breken. 

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 

Schriftlezing: Jesaja 7: 10-17 (NBV21) 

Zingen: O kom, o kom, Immanuël (Liedboek ’73 Gezang 125: 1, 2, 3) 

Schriftlezing: Mattheüs 1: 18-25 (NBV21) 

Zingen: NLB 452 

Prediking 

Orgelspel 

Zingen: NLB 444 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 

2. Kerk en eredienst 

Zingen slotlied, staande: NLB 440 

Zegen en Zingen: NLB 415: 3 

 

Komende diensten: 25-12-2025  11:15 uur ds. R. Koopmans, Assen, 1e Kerstdag  

 28-12-2025  11:15 uur drs. J. W. Bassie, Groningen   

   4-01-2026  11:30 uur ds. R. Koopmans, Assen. 1ste dienst in de Bron. 

 11-01-2026  11.30 uur ds. A. Verbeek, Assen 

 

Middagpauzedienst Bethelkerk: Woensdag 24 december a.s. hoopt voor te gaan ds. G. Sander. 

Organist: Henk Mooibroek. De dienst begint om 12:30 uur. 
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Vanuit het kerkbestuur – uitnodiging kinderkerstfeest op 21 december:  

Het kerkbestuur vindt het belangrijk dat zowel de kinderen als hun ouders zich gesteund voelen 

door de hele gemeente. Daarom roepen we alle gemeenteleden op om vanmiddag 21 december 

om 16:00 samen met de kinderen het kinderkerstfeest te vieren. We zingen vertrouwde 

kerstliederen en we kunnen genieten van een samenkomst waar de kinderen en de leiding van de 

kindernevendienst hard aan hebben gewerkt. Komt allen tezamen! 

 

Eindejaarscollecte voor Jeugdwerk: Dit jaar zijn we als gemeente De Goede Herder  

voortvarend van start gegaan. Nu de basis staat, willen we investeren in de opbouw en  

betrokkenheid van onze jongere gemeenteleden. Jeugdwerk speelt daarin een cruciale rol. Om 

volgend jaar een stevige basis te leggen voor ons jeugdwerk, o.a. met professionele  

ondersteuning, hebben we financiële middelen nodig. Daarom houden we op zondag 28  

december 2025 een speciale eindejaarscollecte voor dit doel. Uw en jouw bijdrage maakt het 

verschil! Samen bouwen we aan een sterke en levendige toekomst voor onze jeugd. Meer 

informatie in bijgevoegde brief. 

 

Kopij voor de zondagsbrief van volgende week graag inleveren vóór donderdag 25 december                  

a.s.18.00 uur: zondagsbrieven@goedeherder-assen.nl 

__________________________________________________________________________________________________ 

Diaconie          Kerk en Eredienst 
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Liedblad bij de dienst van 21 december 

 

Na de eerste Schriftlezing zingen we: O kom, o kom, Immanuël 

(Liedboek ’73 Gezang 125: 1, 2, 3) 

 

O kom, o kom, Immanuël, 

verlos uw volk, uw Israël, 

herstel het van ellende weer, 

zodat het looft uw naam, o Heer! 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

O kom, Gij wortel Isaï, 

verlos ons van de tyrannie, 

van alle goden dezer eeuw, 

o Herder, sla de boze leeuw. 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

O kom, o kom, Gij Oriënt, 

en maak uw licht alom bekend; 

verjaag de nacht van nood en dood, 

wij groeten reeds uw morgenrood. 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 
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O R D E  V A N  D I E N S T        Eerste Kerstdag 2025        Thema: Vol van genade en waarheid ! 

 

Zingen voor de dienst: NLB 483: Stille nacht 

         Hemelhoog 632: 1, 2 en 3: God in ons midden  

Welkom en mededelingen 

Zingen aanvangslied, staande: Liedboek ’73 Gezang 26: 1 en 3 

Stil gebed, Votum en Groet 

Zingen: Klein Gloria (NLB 195) 

Aansteken van de Kerstkaars,  

   Grote kaars, ik steek je aan, 

   Want het Licht is opgegaan. 

   Wie het horen wil, die hore: 

   De Messias is geboren! 

Inleiding op de dienst: Lucas 2: 1-14 (vertaling NBG 1951) 

Gebed 

Zingen: NLB 477: 1, 3 en 5 

Kindermoment 

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 

Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6 (NBV21) 

Zingen: NLB 505 

Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 (NBV 21) 

Zingen: NLB 478: 1, 2 en 4 

Prediking 

Orgelspel 

Zingen: NLB 476: 1, 3 en 4  

Gedicht 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 

    2. Kerk en eredienst 

Zingen slotlied, staande: NLB 481 

Zegen en Zingen: Ere zij God (Joh. De Heer: 48) 

Orgelspel 
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Liedblad bij de dienst van 25 december 

 

Voor de dienst zingen we: God in ons midden (Hemelhoog 632: 1, 2, 3) 

 

God in ons midden, Heer wij aanbidden 

met al uw kinderen wereldwijd 

uw trouw aan mensen, uw onbegrensde, 

uw ongekende majesteit. 

 

Lam dat de zonden draagt, Lam dat de leeuw verjaagt, 

uw wieg een kribbe, uw troon een kruis. 

Gij spreidt geen macht ten toon, Gij zijt, o Mensenzoon, 

onder een open hemel thuis. 

 

Licht van de overkant. Fakkel die eeuwig brandt, 

O Vlam die ons naar Gods land geleidt, 

wie lopen in uw licht, zie, over hun gezicht 

valt al de glans der eeuwigheid. 

 

Als aanvangslied zingen we: Daar is uit ’s werelds duistre wolken 

(Liedboek ’73 Gezang 26: 1 en 3) 

 

Daar is uit ’s werelds duistre wolken 

een licht der lichten opgegaan. 

Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 

en gij, mijn ziele, bid het aan! 

Het komt de schaduwen beschijnen, 

de zwarte schaduw van de dood. 

De nacht der zonde zal verdwijnen, 

genade spreidt haar morgenrood. 

 

Wat heil, een Kind is ons geboren, 

een Zoon gegeven door Gods kracht! 

De heerschappij zal Hem behoren, 

zijn last is licht, zijn juk is zacht. 

Zijn naam is ‘Wonderbaar’, zijn daden 

zijn wondren van genaad’ alleen. 

Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 

verzoend voor ’t oog des Vaders treên. 

 


