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ORDE VAN DIENST 4 mei 2025
Derde zondag van Pasen; thema: De Heer is onze reisgenoot

Zingen voor de dienst:
Geef vrede Heer geef vrede (NLB 1010: 1 en 4)
Vrede zij U (Joh.de Heer 699: 1, 2, 3)

Woord van welkom en mededelingen

Zingen aanvangslied, staande: Psalm 118:5en 9

Stil gebed, votum en groet

Zingen staande Klein Gloria: NLB 195

Inleiding op de dienst

Gebed

Gebod uit Colossenzen 3: 12-15 (NBG'51)

Zingen: NLB 645: 1, 2,3, 4

Kindermoment

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Schriftlezing: Lucas 24: 13-27 (NBV'21)

Zingen: NLB 646

Schriftlezing: Lucas 24: 28-35 (NBV'21)

Zingen: NLB 630: 3en 4

Prediking

Zingen: Joh. de Heer 25

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie: Noodhulp vluchtelingen Soedan
2. Kerk en eredienst

Zingen slotlied, staande: Opwekking 71

Zegen

Zingen: NLB 415: 3

Zingen: NLB 708: 1 en 6


http://www.goedeherder-assen.nl/

Liedblad: De liederen die niet in het nieuwe Liedboek staan, vindt u op het aan deze
Zondagsbrief toegevoegde Liedblad.

Bloemengroet:

Het bloemstuk van deze zondag is bestemd voor de dodenherdenking. Zondagavond
wordt het bloemstuk namens onze gemeente "de Goede Herder" even na 20.00 uur voor
het provinciaal monument op de Brink neergelegd. De stille tocht daaraan voorafgaand
begint om 19.35 uur op het Kerkplein. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Diaconiecollecte:

In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Duizenden mensen zijn omgekomen en
miljoenen op de vlucht geslagen. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk
in Actie hulp aan vliuchtelingen in Soedan en buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopié.
Morgen is het Bevrijdingsdag en vieren we dat wij al 80 jaar in vrijheid leven. Dat is lang
niet voor iedereen op deze wereld zo. Daarom collecteren we vandaag voor mensen die
lijlden onder een oorlog zoals de bevolking van Soedan.

Ouderenmiddag

Op woensdag 21 mei a.s. organiseert de Diaconie een Ouderenmiddag (75+) in de
achterzalen van de Bethelkerk (15.00 - 17.30 uur). Die middag zal Koert Wolting ons
meenemen in de historie van de synagoge. Opgave kan op de zondagen 4 en 11 mei in
de achterzalen van de Bethelkerk. Introducés zijn welkom.

Komende diensten:

11-05-2025 11.15 uur: ds. R. Koopmans, Assen
18-05-2025 11.15 uur: ds. C. Lavooy, Appingedam
25-05-2025 11.15 uur: ds. R. Koopmans, Assen

Belijdenis doen?

Het is mooi als jonge mensen vandaag de dag kiezen voor een leven met God en met de
kerk. Ook als oudere mensen die keuze maken is dat prachtig. We starten binnenkort
een traject op weg naar het doen van belijdenis. Er gaf zich al iemand op, maar graag
willen we een groepje vormen. We gaan dan in overleg kijken welke momenten van
samenkomen het geschiktst zijn. Opgave bij ds. Ron Koopmans, e-mail:
assengaard@gmail.com

Kopij voor de zondagsbrief van volgende week graag inleveren vo6r donderdag
a.s. 18.00 uur: annekenieuwenhuijzen@gmail.com
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Diaconie Kerk en Eredienst
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Liedblad Goede Herder bij Zondag 4 mei 2025
Zingen voor de dienst: Vrede zij u (Joh. de Heer 699)

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

Blijf gij in Mij, blijf gij in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Blijf gij in Mij, blijf gij in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.
En Hij zal u leiden. Weest niet bevreesd.
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.
En Hij zal u leiden. Weest niet bevreesd.

Zingen na de preek: Daar juicht een toon (Joh. de Heer 25)

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans Jeruzalem.

Een heerlijk morgenlicht breekt aan.

De Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held!

Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht
want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;

die in 't geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en helle niet.



Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

Zingen als slotlied: Jezus leeft in eeuwigheid (Opwekking 71)

Refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

Couplet 1:

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,

voor zijn troon gaan staan.

Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

Couplet 2:

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,

zal de hemel opengaan,

komt de Heer er aan.

Heffen wij dit loflied aan:

Refrein:
Jezus komt in heerlijkheid. Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.



