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Voorganger: ds. R. Koopmans

Protestantse Gemeente
‘De Goede Herder’
Gemeente van Bijzondere Aard i.o.

ORDE VANDIENST 11 mei 2025
Vierde zondag van Pasen; Thema: Rust, mijn ziel...’

Woord van welkom en mededelingen

Zingen aanvangslied, staande: Liedboek '73 Gezang 221: 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Zingen staande Klein Gloria: NLB 195

Gebed

Zingen: NLB 216

Kindermoment

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Gebed

Schriftlezing: Genesis 2 vers 1-3 (NBV’21)

Schriftlezing: Hebreeén 4: 1-4 en 12-13 (NBV’21)

Zingen: Psalm 131

Schriftlezing: Openbaring 7: 9-17 (NBV’21)

Zingen: Hemelhoog 516: 1, 2, 4

Prediking

Orgelspel

Zingen: NLB 91a

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie Goede Herder
2. Kerk en eredienst Goede Herder

Zingen slotlied, staande: NLB 642: 1, 2, 3,4, 8

Zegen en Zingen: NLB 415: 3

Liedblad
De liederen die niet in het Liedboek staan, vindt u op het Liedblad.

Koffie: Na afloop van deze dienst ontmoeten we elkaar bij koffie en thee in de achterzalen

Komende diensten:

18-05-2025 11.15 uur: ds. C.E. Lavooy, Appingedam

25-05-2025 11.15 uur: ds. R. Koopmans, Assen

01-06-2025 11.15 uur: ds. C. E. Lavooy, Appingedam

08-06-2025 11.15 uur: ds. G. Gardenier, Appingedam (1ste Pinksterdag)

Middagpauzedienst 12.30 uur:
Woensdag 14 mei a.s. Voorganger: ds. H. Engelsma, organist Jan Tammeling


http://www.goedeherder-assen.nl/

Ouderenmiddag:

Op woensdag 21 mei a.s. organiseren we een Ouderenmiddag (75+) in de achterzalen van
de Bethelkerk (15.00 - 17.30 uur). Die middag zal Koert Wolting ons meenemen in de historie
van de synagoge. Op zondag 11 mei in de achterzalen van de Bethelkerk kunt u zich nog
opgeven. Introducés zijn welkom.

Belijdenis doen?

Het is mooi als jonge mensen vandaag de dag kiezen voor een leven met God en met de
kerk. Ook als oudere mensen die keuze maken is dat prachtig. We starten binnenkort
een traject op weg naar het doen van belijdenis. Er gaf zich al iemand op, maar graag
willen we een groepje vormen. We gaan dan in overleg kijken welke momenten van
samenkomen het geschiktst zijn. Opgave bij ds. Ron Koopmans, e-mail:
assengaard@gmail.com.

Dienst op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag (29 mei as.) houden wij een gezamenlijke dienst om 10.00 uur in de
Bethelkerk met de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) en de voortgezette
Gereformeerde Kerk Assen (vGK). Enerzijds om praktische redenen, omdat door het
aanvangstijdstip het niet mogelijk is om onze eigen dienst aan te vangen om 11.15

uur. Anderzijds is dit een mooie gelegenheid om de andere gemeenten, die onder hetzelfde
dak kerken, te ontmoeten. Voorganger is ds. Guus Vos. Na afloop van de dienst is er
koffie/thee/limonade in de zalen van de Bethelkerk. Vanuit onze gemeente zal gekeken
worden naar eventuele aanwezigheid van kinderoppas en kindernevendienst.

Vergaderingen kerkbestuur

Elke 2e maandag van de maand (behoudens de zomermaanden juli en augustus) vergadert
het kerkbestuur. Mocht u ergens vragen of opmerkingen over hebben of u heeft een voorstel
dat u wilt delen, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via de e-mail
(info@goedeherder-assen.nl) of u schiet €één van ons aan na de eredienst.

Kopij voor de zondagsbrief van volgende week graag inleveren voor donderdag 15 mei
a.s. 18.00 uur: annekenieuwenhuijzen@gmail.com

Diaconie Kerk en Eredienst

Stichting Protestantse Gemeente van
Bijzondere Aard Assen
IBAN NL81 INGB 0112 0986 49



mailto:info@goedeherder-assen.nl

Liedblad bij de dienst van de Goede Herder-gemeente van 11 mei 2025.

Aanvangslied: Wees gegroet, gij eersteling der dagen (Liedb.’73 Gezang 221: 1 en 2)

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,

bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!

Here Jezus, trooster aller smarten,

zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee

van der zaal'gen sabbatsvrée!

Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!

Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden w’ uit ons zondengraf.

Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,

en herboren — opgestaan,

achter U ten hemel gaan!

Na de Openbaring-lezing: Halleluja! Zing voor Jezus (Hemelhoog 516: 1, 2, 4)

Halleluja! Zing voor Jezus,
zittend aan Gods rechterhand.
Halleluja! Hoog verheven,
heersend over zee en land.
Allerwegen klinkt het loflied
voor de Heer, want Hij is goed.
Hij die ons uit alle volken,
vrijgekocht heeft met zijn bloed.

Halleluja! Niet als wezen

laat Hij ons hier ooit alleen.

Halleluja! De Verhoogde

blijft beneden om ons heen.

Waar zijn Geest, de Geest der waarheid,
tot ons spreekt op zijn gezag,

weten wij van zijn belofte:

Ik ben met u, elke dag.

Halleluja! Heer der heren,

aard’ uw voetbank, hemel uw troon.
Halleluja! Gij wilt komen

tot ons mensen, Mensenzoon.

Gij maakt door uw levensbeker

ons van dode werken rein,

Gij de priester, Gij het offer,

Gij, geheim van brood en wijn.



