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ORDE VAN DIENST 8februari 2026
5e zondag na Epifanie; Viering Heilig Avondmaal; Thema: Een scherpe bocht.

Welkom en mededelingen

Zingen aanvangslied, staande: Psalm 56: 1 en 4

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen: Klein Gloria (NLB 195)

Inleiding op de dienst

Gebed

Zingen: Heer, uw licht en uw liefde schijnen (Hemelhoog 679: 1 en 2, zie Liedblad)

Kindermoment

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Schriftlezing: Jesaja 43: 9-12 (NBV21)

Zingen: Psalm 68: 7

Schriftlezingen: 1 Corinthiérs 2: 1-5 en Mattheus 5: 13-16 (NBV21)

Zingen: Staan wij oog in oog met U, Heer (Hemelhoog 679: 3, zie Liedblad)

Prediking

Zingen staande: Apostolische Geloofsbelijdenis (NLB 340b)

Inzettingswoorden, Onderwijzing, Avondmaalsgebed

Zingen: Christus, Heilig Godslam (Gezang 37 uit de Bundel '38)

Toebereiding van de Tafel en Inzameling van de gaven: 1. Diaconie Goede Herder
2. Kerk en eredienst

Zingen na de collecte: NLB 381: 2, 3, 4

Woorden over brood en wijn en Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn onder orgelspel

Dankzegging

Slotlied, staande: NLB 416

Zegen en Zingen: NLB 415: 3

Voorbede: Gemeenteleden kunnen voor de dienst hun gebedsintenties op papier inleveren bij
de dienstdoende ambtsdrager. Deze neemt ze mee naar de consistorie. Het is gebruikelijk dat de
predikant, in overleg met de ambtsdragers, de opgeschreven intenties meeneemt in de
voorbeden.

Koffie: Vanmorgen is er weer gelegenheid om elkaar na de dienst te ontmoeten bij koffie of
thee, in de hal. Koffie en thee zijn af te halen bij de balie.


http://www.goedeherder-assen.nl/

Kindernevendienst: Vanmorgen kan een ieder weer deelnemen aan het Heilig Avondmaal.
Aangezien we in onze gemeente ‘open hof houden, kunnen kinderen, als u dat wenst, ook
deelnemen aan het Avondmaal. Mocht u uw kind(eren) graag willen laten deelnemen aan het
Avondmaal, dan kunt u uw kind zelf bij de kindernevendienst ophalen. Zou u dat vooraf aan de
leiding van de kindernevendienst willen doorgeven? Dan zorgen wij dat uw kind klaarstaat als u
hem of haar komt ophalen.

Komende diensten:

15-02-2026: 11:30 uur ds. R. Koopmans, Assen
22-02-2026: 11.30 uur ds. H.C. Marchand, Groningen
01-03-2026: 11.30 uur ds. R. Koopmans, Assen
08-03-2026: 11.30 uur ds. M. de Jager, Heerde, Doopdienst

Middagpauzedienst Bethelkerk: Komende woensdag 11 februari hoopt voor te gaan meuvr. L.
Sterenberg, organist is Henk Mooibroek. De dienst begint om 12.30 uur.

Zondagsbrief: Vanaf heden dienen alle berichten voor de eerstvolgende zondagsbrief gestuurd
te worden naar: zondagsbrieven@goedeherder-assen.nl.

Aanmelden lid 'Goede Herder":

Als u zich wilt aanmelden als lid van de Protestantse Gemeente 'de Goede Herder', dan kan dat
via de website: www.goedeherder-assen.nl. U kunt zich ook wenden tot één van de leden van de
kerkenraad.

Kopij voor de zondagsbrief van komende zondag 15 februari graag inleveren vo6r donderdag 12
februari 18.00 uur:

Diaconie Kerk en Eredienst

Stichting Protestantse Gemeente van
Bijzondere Aard Assen
IBAN NL81 INGB 0112 0986 49




Liedblad bij de dienst van 8 februari 2026

Heer, uw licht en uw liefde schijnen (Hemelhoog 679)

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons,
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heilge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid,

uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

(Refrein)

Staan wij oog in oog met U, Heer,

daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

(Refrein)

Na het ‘Onze Vader’ zingen wij: Christus, Heilig Godslam (Bundel '38 Gezang 37)

Christus, Heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,

ontferm U onzer.

Christus, Heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,

ontferm U onzer.

Christus, Heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,

geef ons uwen vrede. Amen.



