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O R D E  V A N  D I E N S T  10 augustus 2025 

Achtste zondag van de zomer.     Thema: De Heer is Koning! 

 

Woord van welkom en mededelingen 

Zingen aanvangslied, staande: Psalm 108: 1 en 2 

Stil gebed, votum en groet 

Zingen staande Klein Gloria: NLB 195 

Inleiding op de dienst 

Gebed 

Zingen: NLB 103c: 1, 3, 5 

Kindermoment 

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 

Gebed om de opening van het Woord 

Schriftlezing: 1 Samuël 8 (NBV21) 

Zingen: NLB 1009 

Schriftlezing: Openbaring 19: 1-8 (NBV21) 

Zingen: Psalm 99: 1, 2, 3, 4 

Prediking 

Orgelspel 

Zingen: Kroon Hem met gouden kroon (Hemelhoog 216) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie – Cuba, Zomerzending 

2. Kerk en eredienst 

Zingen slotlied, staande: NLB 755 

Zegen 

Zingen: NLB 415: 3 

 

Voorbede:  

Gemeenteleden kunnen voor de dienst hun gebedsintenties op papier inleveren bij de 

dienstdoende ambtsdrager. Deze neemt ze mee naar de consistorie. Het is gebruikelijk 

dat de predikant, in overleg met de ambtsdragers, de opgeschreven intenties meeneemt 

in de voorbede.  

 

Koffie: Na afloop van de dienst is er weer gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie en thee. 

 

http://www.goedeherder-assen.nl/


Diaconiecollecte: Cubaanse kerken bieden hoop. 

Cuba zit in een diepe economische crisis. Er is tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. 

Jongeren en goed opgeleide volwassenen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken 

staan er alleen voor. Kerk in Actie steunt Cubaanse kerken om pastorale en diaconale hulp te 

bieden. Ze geven zo hoop via bijbelstudies, thuiszorg en maaltijden van zelf verbouwd voedsel. 

Hiermee ondersteunen ze ouderen in hun dagelijkse strijd om het bestaan. 

  

Pastoraat: Hebt u behoefte aan pastorale zorg, dan is dat mogelijk. Een mailtje sturen naar 

a.nieuwenhuijzen@goedeherder-assen.nl of een telefoontje naar 06-44191814. 

 

Komende diensten:  17-08-2025 11.15 uur  ds. R. Koopmans, Assen 

 24-08-2025 11:15 uur  ds. G. Gardenier, Beilen 

 31-08-2025 11.15 uur  ds. J. Hoogstede, Ommen 

   7-09-2025 11.15 uur ds. R. Koopmans, Assen   

 

Middagpauzedienst Bethelkerk: Woensdag 13 augustus a.s. hoopt voor te gaan  

ds. H. Engelsma; organist is Tiny van Nimwegen. Aanvang: 12.30 uur. 

  

Zondagsbrief: Sinds een paar weken worden de zondagsbrieven voor gemeenteleden vanuit het 

speciale account van de Goede Herder – Assen verzonden. Normaliter worden de 

zondagsbrieven in de loop van vrijdag verstuurd. Mocht u misschien de laatste weken geen 

zondagsbrief hebben ontvangen, laat het me dan even weten. Schiet mij maar aan bij het 

koffiedrinken na de dienst of stuur een e-mailtje: a.nieuwenhuijzen@goedeherder-assen   

 

Kopij voor de zondagsbrief van volgende week graag inleveren vóór donderdag 14 augustus 

a.s.18.00 uur: zondagsbrieven@goedeherder-assen.nl 
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Liedblad bij de dienst van 10 augustus 2025 

 

Na de preek: Kroon Hem met gouden kroon (Hemelhoog 216) 

 

Kroon Hem met gouden kroon, 

het Lam op zijne troon! 

Hoor, hoe het hemels loflied al 

verwint in heerlijk schoon. 

Ontwaak, mijn ziel en zing 

van Hem, die voor u stierf. 

En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 

die ’t heil voor u verwierf. 

 

Kroon Hem, der liefde Heer! 

Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 

Zijn wonden tonen ’t gans heelal 

wat Hij voor ’t mensdom deed. 

De eng’len om Gods troon, 

all’ overheid en macht, 

zij buigen dienend zich terneer 

voor zulk een wond’re pracht. 

 

Kroon Hem, de Vredevorst, 

wiens macht eens heersen zal, 

van pool tot pool, van zee tot zee. 

’t Klink’ over berg en dal. 

Als alles voor Hem buigt 

en vrede heerst alom, 

wordt d’ aarde weer een paradijs. 

Kom, Here Jezus, kom! 


