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O R D E  V A N  D I E N S T  3 mei 2026  

5e zondag van Pasen; Thema: ‘Spreken, zwijgen en bidden’ 

     

Zingen voor de dienst: 

O, Heer mijn God  (Hoe groot zijt Gij) (Hemelhoog 654: 1 en 2) 

Genade zo oneindig groot  (Hemelhoog 298 vers 1, 2 en 3) 

Welkom en mededelingen 

Zingen aanvangslied, staande: Geef, Heer, de koning uwe rechten (Ps.72: 1, 7) 

Stil gebed, Votum en Groet 

Zingen: Klein Gloria (NLB 195) 

Inleiding op de dienst 

Gebed 

Zingen: Wilt heden nu treden (Liedboek ’73 Gezang 414) 

Kindermoment 

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 

Schriftlezing: Spreuken 31: 1-9 (NBV21) 

Zingen: Gelukkig is het land (Liedboek ’73 Gezang 416) 

Schriftlezing: Mattheüs 28: 16-20 (NBV21) 

Zingen: O Heer, die daar des hemels tente spreidt (Liedboek ’73 Gezang 412) 

Prediking 

Orgelspel 

Zingen: Voor hen die ons regeren (NLB 994, vers 1 solo, rest allen) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Inzameling van de gaven: 1. Kerk en eredienst 2. Diaconie lokaal: Dorcas winkel Assen 

Zingen slotlied, staande: Wilhelmus van Nassouwe (NLB 708: 1, 6, 14) 

Zegen en Zingen: Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen (NLB 415: 3) 

 

Koffie: Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie en thee. 

 

Muzikale medewerking: In deze kerkdienst zal muzikale medewerking worden verleend. 

Omdat deze zondag valt tussen Koningsdag en Bevrijdingsdag, zullen er in deze dienst onder 

meer Vaderlandsliederen gezongen worden.  

 

 

 

Protestantse Gemeente  

van bijzondere aard  

‘De Goede Herder’ 

http://www.goedeherder-assen.nl/


Voorbede: Gemeenteleden kunnen voor de dienst hun gebedsintenties op papier 

inleveren bij de dienstdoende ouderling of diaken. Deze neemt ze mee naar de consistorie. 

Het is gebruikelijk dat de predikant, in overleg, de opgeschreven intenties meeneemt in de 

voorbeden. 

 

Collecte, Diaconie lokaal: Dorcas winkel Assen 

Evenals afgelopen maand collecteren we deze zondag weer voor de Dorcas winkel in 

Assen. Met de verkoop van tweedehandspullen worden mensen in noord ondersteund. Op 

hun website staat daarover het volgende: “Wij zetten ons in voor de meest kwetsbare mensen die 

slachtoffer zijn van armoede, uitsluiting en crisis. Zo volgen wij Jezus Christus na”. 

 

Verslag van de gemeenteavond: Fijn dat we als gemeente onlangs samen konden komen 

tijdens de gemeenteavond. Als kerkenraad delen we de besproken informatie graag met de hele 

gemeente. Bij de e-mail van deze Zondagsbrief vindt u daarom twee bijlagen: de getoonde 

presentatie en het verslag (de notulen) van de avond. We hopen u hiermee goed te informeren.   

 

Jaarstukken Stichting: Het jaarverslag en het financiële overzicht over 2025 van de Stichting 

Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard te Assen zijn, evenals het jaarplan en de begroting 

voor 2026, op de website van de stichting gepubliceerd. 

Maar Tijdens de opstartfase van onze gemeente zijn in 2025 de financiën tijdelijk via de Stichting 

verlopen. Nu De Goede Herder een zelfstandige gemeente is, verlopen deze via de kerkelijke 

gemeente en vervult de Stichting een ondersteunende rol. De stukken zijn te vinden  

op www.pgba-assen.nl. 

 

Kranslegging Dodenherdenking 4 mei: Tijdens de aanstaande Dodenherdenking op 4 mei 

zullen wij als gemeente een krans leggen. Waar we dit vorig jaar nog alleen deden omdat we in 

de opstartfase zaten, pakken we dit nu heel graag gezamenlijk op met de andere Assense 

kerken. Vanuit het pastoresconvent is ons hiervoor een uitnodiging gestuurd. We sluiten ons hier 

graag bij aan om zo de onderlinge verbondenheid tussen de kerken in Assen te benadrukken en 

gezamenlijk de kosten te dragen. 

 

Middagpauzedienst Bethelkerk: Woensdag 6 mei 2026 hoopt voor te gaan Mw. L. Sterenberg, 

organist is Tiny van Nimwegen.  

 

Komende diensten: 10-05-2026 11.30 uur: ds. H.C. Marchand, Groningen  

 14-05-2026 11.30 uur: ds. G.J. Gardenier, Beilen, Hemelvaartsdag  

 17-05-2026 11.30 uur: ds. H. Bakhuis, Hoogeveen  

 24-05-2026 11.30 uur: ds. R. Koopmans, Assen 1ste Pinkerdag 

                                        31-05-2026 11:30 uur: ds. R. Koopmans, Assen 

 

GGG middag: Volgende week zondag 10 mei is er weer een leuke activiteit. 

Het zal wat anders zijn dan dat u gewend bent, omdat de kerk om 16:00 weer vrij moet zijn voor 

de middag kerkdienst.  

We beginnen na de koffie met een lunch, uw eigen meegenomen lunch zetten we op een buffet 

tafel zodat we er met z’n allen van kunnen proeven. Na de lunch, kan er gewandeld worden of 

een spelletje worden gedaan, waarna iedereen weer huiswaarts kan gaan. De middag is voor 

jong en oud, wilt u alleen mee lunchen bent u ook van harte welkom. 

Wilt u niks missen? Zet dan de volgende data in uw agenda: 

 

http://www.pgba-assen.nl/


21 juni 2026 

30 augustus 2026 

11 oktober 2026  

22 november 2026 

 

Aanmelden lid ‘Goede Herder’: Als u zich wilt aanmelden als lid van de Protestantse Gemeente 

‘de Goede Herder’, dan kan dat via de website: www.goedeherder-assen.nl U kunt zich ook 

wenden tot één van de leden van de kerkenraad. 

 

Kopij voor de zondagsbrief van 10 mei graag inleveren vóór donderdag 14 mei a.s. 18.00 uur: 

zondagsbrieven@goedeherder-assen.nl   

 

 

 

Diaconie Kerk en Eredienst  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liedblad bij de dienst van 3 mei 2026 

 

Zingen voor de dienst: 

1. O, Heer mijn God (Hemelhoog 654: 1 en 2) 

 

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring 

de wereld zie die U hebt voortgebracht; 

het sterrenlicht, het rollen van de donder, 

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 

 
 

Stichting Protestantse Gemeente 

van Bijzondere Aard Assen  
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Refrein: 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 

‘Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!’ 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 

‘Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!’ 

 

Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen 

tot in de dood gegaan is als een Lam, 

sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 

en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 

Refrein: 

Dan zingt mijn ziel…. 

 

2. Genade, zo oneindig groot (Hemelhoog 298: 1, 2, 3 

 

Genade, zo oneindig groot, 

dat ik, die ’t niet verdien 

het leven vond, want ik was dood 

en blind, maar nu kan ‘k zien. 

 

Genade, die mij heeft geleerd 

te vrezen voor het kwaad. 

Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 

dat God mij nooit verlaat. 

 

Want Jezus droeg mijn zondelast 

en tranen aan het kruis. 

Hij houdt mij door genade vast 

en brengt mij veilig thuis. 

 

In de dienst zingen we: 

Wilt heden nu treden (Liedboek ’73 Gezang 414) 

 

Wilt heden nu treden voor God, den Here, 

Hem boven al loven van harte zeer, 

en maken groot zijns lieven namens ere, 

die daar nu onze vijand slaat terneer. 

 

Ter eren ons Heren wilt al uw dagen 

dit wonder bijzonder gedenken toch. 

Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen, 

doet ieder recht en wacht u voor bedrog, 

 

Bidt, waket en maket dat g’ in bekoring 

en ’t kwade met schade toch niet en valt. 

Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring, 

al waar’ zijn rijk nog eens zo sterk bewald. 

 

Na de eerste lezing: Gelukkig is het land (Liedboek ’73 Gezang 416) 

 

Gelukkig is het land, dat God de Heer beschermt. 

Als daar met moord en brand de vijand rondom zwermt, 



en dat men meent: hij zal ’t schier overwinnen al, 

dat dan, dat dan, dat dan hij zelf komt tot de val. 

 

Gedankt moet zijn de Heer, de God die eeuwig leeft, 

dat Hij ons, ’t zijner eer, deez’ overwinning geeft. 

Wat wonder heeft de kracht des Heren al gewracht! 

O Heer, o Heer, o Heer, hoe groot is uwe macht! 

 

Na de Evangelielezing: O Heer, die daar des hemels tente spreidt (Liedboek ’73 Gezang 412) 

 

O Heer, die daar des hemels tente spreidt 

en wat op aard is hebt alleen bereid, 

het schuimig, woedig meer kondt maken stille 

en alles doet naar uwen lieven wille, 

wij slaan het oog tot U omhoog. 

die ons in angst en nood 

verlossen kondt tot aller stond, 

ja zelfs ook van de dood. 

 

Als gij , o vrome, dikwijls hebt gesmakt, 

vermaakt u nu vrij, dat ’t uw harte raakt! 

Looft God de Heer met zingen ende spelen 

en roept vrij uit tezaam met luide kelen: 

‘Had ons de Heer – Hem zij de eer –  

alzo niet bijgestaan, 

wij waren lang – ons was zo bang – 

al in de druk vergaan!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


