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Protestantse Gemeente     

      ‘De Goede Herder’    

       Gemeente van Bijzondere Aard i.o.   

 

O R D E  V A N  D I E N S T  14 september 2025 

Dertiende zondag van de zomer;    Thema: Leer je naaste kennen 

 

Woord van welkom en mededelingen 

Zingen aanvangslied, staande: Psalm 100 

Stil gebed, Votum en Groet 

Zingen, staande: Klein Gloria (NLB 195) 

Inleiding op de dienst 

Gebed 

Zingen: Welzalig de vrome, die wandelt in ’t licht (Liedboek ’73 Gezang 462: 4) 

Apostolische Geloofsbelijdenis, staande uitgesproken 

Zingen staande: NLB 968: 1, 2, 5 

Kindermoment 

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 

Gebed om de opening van het Woord 

Schriftlezing: Jozua 2: 1-14 (NBV21) 

Zingen: NLB 993: 1, 2, 5, 6, 7 

Schriftlezing: Lucas 10 vers 25-37 (NBV21) 

Zingen: NLB 320: 2, 3, 4 

Prediking 

Orgelspel 

Zingen: God roept ons allen tot de daad (Hemelhoog 677) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie GH; 2. Kerk en eredienst 

Zingen slotlied, staande: NLB 415: 1 en 2 

Zegen en Zingen: NLB 415: 3 

 

Vandaag vieren we onze eerste Startzondag als gemeente De Goede Herder. Er is een 

programma voor jong en oud waar je meer te weten komt over je medegemeenteleden. Na de 

kerkdienst starten we natuurlijk met een bakje koffie en om het feestelijk te maken vragen we 

gemeenteleden die goed kunnen bakken om iets lekkers te maken voor bij de koffie. Om 

ongeveer 13.00 is het dan tijd om te lunchen. Daarna zijn er spelletjes en knutselwerkjes voor de 

kinderen en wagen de volwassenen zich aan de “Kletspot”. Om ongeveer 15.30 sluiten we de 

middag af. Ook gasten zijn van harte welkom. 

http://www.goedeherder-assen.nl/


In verband met de startzondag willen we vragen om zo weinig mogelijk gebruik te maken van de 

parkeerplaats naast de Bethelkerk. Ruimte wordt gebruikt om met goed weer een spel te spelen 

met de kinderen. 

 

Uitleg bloemstuk startzondag 14 september 2025 Thema: Geloof - Hoop - Liefde 

Het Kruis staat voor het geloof in Christus. Het Hart voor de liefde. Het Ankerkruis voor hoop. 

1 Korinthe 13: “Had ik de liefde niet (Gods liefde), ik ware niets.” 

In januari zijn wij gestart met de Goede Herder Kerk, een nieuwe gemeente met een hoopvolle, 

bijbelgetrouwe boodschap, waarin we Gods nabijheid mogen ervaren. Laten we blijven bidden, 

geloven en hopen in een verdere toekomst en groei van onze gemeente, waarin we de 

gezindheid van Gods liefde in onze gemeente naar elkaar toe mogen blijven ervaren. 

Niet voor onszelf, maar voor Gods Koninkrijk, waarin geloof, hoop en liefde centraal staan. 

De kleur wit symbool voor: heiligheid, vrede, zuiverheid en hoop. De kleur rood voor: liefde en 

passie. De kleur groen voor: groei en rust. De klimop voor: trouw. 

 

Gemeente Groei Groep: De activiteit namens de GGG gaat vanmiddag niet door. Dit i.v.m. de 

Startzondag, die vandaag plaats vindt. Andere data voor de nieuwe activiteiten kunt u vinden op 

de website van de Goede Herder gemeente. U bent van harte uitgenodigd. 

 

Komende diensten: 21 - 09 - 2025   11.15 uur   ds. G. Gardenier, Beilen 

28 - 09 - 2025   11:15 uur   ds. J.F. Tanghé, Sellingen 

  5 - 10 - 2025   11.15 uur   ds. P.A. Versloot, Groningen   

12 - 10 - 2025   11.15 uur   ds. R. Koopmans, Viering Heilig Avondmaal 

 

Middagpauzedienst Bethelkerk: Woensdag 17 september a.s. hoopt voor te gaan ds. H. 

Engelsma; organist is Jan Tammeling. De dienst begint om 12.30 uur. 

 

Kopij voor de zondagsbrief van volgende week graag inleveren vóór donderdag 18 september                     

a.s.18.00 uur: zondagsbrieven@goedeherder-assen.nl 

__________________________________________________________________________________________________ 

Diaconie          Kerk en Eredienst 
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Liedblad bij Zondag 14 september 2025 

 

Na het gebed zingen we: Welzalig de vrome (Liedboek ’73 Gezang 462: 4) 

 

Welzalig de vrome, die wandelt in ’t licht, 

door Christus de doodslaap ontrezen. 

Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 

’t zal nimmermeer nacht voor hem wezen. 

‘Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!’ 

Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon. 

 

Na de preek zingen we: God roept ons allen tot de daad (Hemelhoog 677) 

 

God roept ons allen tot de daad; 

zijn werk wacht, treed dan aan, 

en wees gereed om elke weg 

die Hij u wijst te gaan. 

Wij weten dat, wat komen mag, 

toch hij slechts wint die waagt, 

en wie zichzelve geven wil 

door ’t donker vlammen draagt. 

 

God roept, en in Hem is de kracht, 

die onze zwakheid staalt. 

Dit is de vreugd, dat Hij het doel 

en onze vaart bepaalt. 

Dat Hij ons over grenzen heen 

laat zien het groot gezicht: 

zijn volk, een schare zonder tal 

in ’t ene, god’lijk licht. 

 

God roept, en wat de mensen scheidt, 

dat zij geen scheiding meer. 

Zijn liefde houdt ons allen saam 

en samen met de Heer. 

Want wat er in de wereld woed’, 

toch is het God die wint 

en in een elk die Hem behoort 

het nieuwe rijk begint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


