ZONDAGSBRIEF ‘DE GOEDE HERDER’
2°* jaargang, nr. 3; 18 januari 2026
www.goedeherder-assen.nl
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Protestantse Gemeente
‘De Goede Herder’

ORDE VAN DIENST
2e zondag na Epifanie; Bevestiging van ambtsdragers

Welkom en mededelingen
Zingen aanvangslied, staande: Psalm 66: 1 en 5
Stil gebed, Votum en Groet
Zingen: Klein Gloria (NLB 195)
Inleiding op de dienst
Gebed
Zingen: Wees stil voor het aangezicht van God: Hemelhoog 667, zie Liedblad
Kindermoment
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar
Schriftlezing: Jesaja 62: 1-5 (NBV21)
Zingen: NLB 176: 1 en 3
Schriftlezing: Johannes 2: 1-12 (NBV21)
Zingen: NLB912:1,2,5,6
Prediking
Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (NLB 340b)
Afscheid kerkbestuur
Presentatie van aantredende ambtsdragers
Gebed bij de bevestiging
Bevestigingsvraag en antwoord
Zegen onder handoplegging
Zingen, staande: God roept ons allen: Hemelhoog 677: 1 en 2, zie Liedblad
Dankgebed
Inzameling van de gaven: 1. Diaconie
2. Kerk en eredienst
Zingen slotlied, staande: God zegene: melodie Joh de Heer 96, zie Liedblad
Zegen en Zingen: NLB 415: 3

Voorbede: Gemeenteleden kunnen voor de dienst hun gebedsintenties op papier inleveren bij
de dienstdoende ambtsdrager. Deze neemt ze mee naar de consistorie. Het is gebruikelijk dat de
predikant, in overleg met de ambtsdragers, de opgeschreven intenties meeneemt in de
voorbeden.

Koffie: Na de dienst kunnen wij elkaar ontmoeten bij koffie of thee.
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Komende diensten: 25-01-2026: 11.30 uur ds. G.J. Gardenier, Beilen: Doopdienst
01-02-2026: 11.30 uur ds. G. Vos, Assen
08-02-2026: 11.30 uur ds. R. Koopmans, Assen: Viering Heilig Avondmaal
15-02-2026: 11:30 uur ds. R. Koopmans, Assen

Middagpauzedienst Bethelkerk: Komende woensdag 21 januari hoopt voor te gaan ds. G. Vos;
organist is Tiny van Nimwegen. De dienst begint om 12.30 uur.

Aanmelden lid 'Goede Herder': Als u zich wilt aanmelden als lid van de Protestantse Gemeente
'de Goede Herder', dan kan dat via de website: www.goedeherder-assen.nl. Het kerkbestuur
begrijpt, dat niet iedereen het aanmelden via de website handig vindt. Om die reden kunt u zich
ook wenden tot één van de leden van de kerkenraad.

Vervoer naar De Bron: Om ook gemeenteleden die minder mobiel zijn (en op grotere afstand
van De Bron wonen) de mogelijkheid te geven om zelf bij de kerkdienst aanwezig te zijn, zijn we
gestart met het maken van een lijst met gemeenteleden die af en toe wel iemand willen
meenemen. Inmiddels hebben we al een aantal aanmeldingen, maar wij willen dat graag nog
wat uitbreiden met als doel dat de vrijwilliger dan eens in de maand moet rijden. Dus kunt u
eens in de maand wel een aantal gemeenteleden ophalen om de dienst in De Bron bij te wonen,
dan graag even aanmelden bij Rinke van Veen of Oekie Westerhof.

Kopij voor de zondagsbrief van volgende week graag inleveren voér donderdag 22 januari
a.s.18.00 uur: zondagsbrieven@goedeherder-assen.nl

Diaconie Kerk en Eredienst

Stichting Protestantse Gemeente van
Bijzondere Aard Assen
IBAN NL81 INGB 0112 0986 49

Liedblad bij de dienst van 18 januari 2026
Wees stil voor het aangezicht van God (Hemelhoog 667)

Wees stil voor het aangezicht van God
want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;

die zelf geen zonde kent

en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,

waar Hij verschijnt met vuur;

een eeuwigdurend licht

straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
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omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment;

de kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt.

Niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

God roept ons allen tot de daad (Hemelhoog 677: 1 en 2)

God roept ons allen tot de daad,
zijn werk wacht, treed dan aan,
en wees gereed om elke weg
die Hij u wijst te gaan.

Wij weten dat, wat komen mag,
toch hij slechts wint, die waagt,
en wie zichzelve geven wil

door 't donker vlammen draagt.

God roept, en in Hem is de kracht
die onze zwakheid staalt.

Dit is de vreugd, dat Hij het doel
en onze vaart bepaalt.

Dat Hij ons over grenzen heen
laat zien het groot gezicht:

zijn volk, een schare zonder tal

in 't ene, god'lijk licht.

God zegene (melodie Ik bouw op U, Joh de Heer 96)

God zegene de mond en alle woorden

die mensen spreken op de weg met Hem.
Dat steeds de taal van liefde zich laat horen
en ieder woord de tolk wordt van zijn stem.
Dat steeds de taal van liefde zich laat horen
en ieder woord de tolk wordt van zijn stem.

God zegene de hand en alle daden

waarmee de schepping verder wordt gebouwd.
Wees als het zaaigoed op de wereldakker,

dat, uitgestrooid, de vaste grond vertrouwt.
Wees als het zaaigoed op de wereldakker,

dat, uitgestrooid, de vaste grond vertrouwt.

God zegene de blik en alle ogen,

die uitzien naar het koninkrijk van licht,

de toekomst van de wereld van Gods dromen,
die zich op vrede en verzoening richt.

De toekomst van de wereld van Gods dromen,



die zich op vrede en verzoening richt.



